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‘Ganzenfluisteraar’ Chogyal -
Trizin Hof van het boeddhis-
tische vogelopvangcentrum in
Dalen (Drenthe) evacueerde
een troep ‘lastige’ ganzen uit
het Europapark in Groningen.

U bent ganzenfluisteraar?

“Ik doe niets bijzonders. Ik pro-
beer te voorkomen dat ganzen
worden vergast.”

Wat is boeddhistisch aan ganzen?
“Niets. We werken wel volgens
boeddhistische principes: moreel
en ethisch verantwoord omgaan

met levende wezens.”

~ ‘We hebben een
gans die zestig is’

Ganzen zijn uw specialiteit?

“Ik werk al 23 jaar met ganzen.
Wist u dat ganzen monogaam zijn
en in dezelfde groep blijven? Ze
kunnen heel oud worden. We heb-
ben een gans die zestigis!”

Hoe weet u dat hij zestigis?

“We hebben hem gekregen van
mensen die naar een bejaarden-
huis moesten.”

Ganzen kennen emoties?
“Absoluut. Er wordt altijd maar
gepraat over overlast en ganzen-
plaag, maar ze kunnen rouwen om
het verlies van een partner of fami-
lielid. Nederland is ganzenland,
vergassen is geen oplossing.”

Bij Schiphol zijn afgelopen zomer
10.000 ganzen vergast. ;
“Die 10.000 zijn allang weer
aangevuld zolang daar graan, bie-
ten, mais en aardappelen worden
verbouwd. Daar zijn ze gek op. ”

Een zinloze'vergaspartij?
“Het is uitmoorden. Ik weet dat

het heel beladen klinkt, maar het

lijkt op de Tweede Wereldoorlog.”

. Nou, nou.
“Ik zeg het toch. De gansis de
Jood onder de vogels. Vangen en
vergassen werkt niet.”

Wat wel?

“Zorg dat in een cirkel van drie
kilometer rond Schiphol geen
voedsel wordt verbouwd. Geef
boeren subsidie voor kassen en
het kweken van bijvoorbeeld
heesters. Dat trekt geen vogels
aan. Moet er eerst een vliegfuig
neerstorten? De overheid speelt
met mensenlevens.”

Zijn ganzen dom?

“Absoluut niet. De mensen die
bij de overheid werken zijn dom-
mer dan welke gans dan ook.”
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